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Heeft u iets voor het Rossums foto- en documentatiecentrum?

Wie heeft er oude foto's van familie, van Rossum of van zichzelf? Wil je die afstaan aan
het Foto- en Documentatiecentrum van Rossum? We ontvangen die graag! Bel een van de
leden van het Centrum: Jelmer aan den Toorn (06 55702427), Hans ter Heege (661586)
of Henk Wijgerse (661657). We komen de foto's bij je thuis ophalen.

De Raadszaal van Rossum

Wie herkent het niet, het voormalige gemeentehuis van Rossum? Het was ooit het woonhuis van de
familie Van Randwijck. Het Slot dateert van 1849 en is gebouwd in een voor Nederland zeer bijzondere
bouwstijl. Mede om die reden is Het Slot een rijksmonument. In 1949 kocht de gemeente Rossum het
pand, liet het verbouwen en nam het in gebruik als gemeentehuis. Het oude gemeente-huis kon daarna
worden afgebroken. Het heeft tot het jaar 2000 als gemeentehuis dienst gedaan. De fusiegemeente
Maasdriel waarin de gemeente Rossum opging heeft het pand verkocht aan een particulier bureau dat
cursussen organiseert. Dit bureau heeft recent besloten het pand af te stoten. Op de foto zien we Het Slot

vanaf de Slotselaan. De ingang is aan de andere kant. Ging je die door, dan kwam je in een grote hal met
een statige trap. Aan de rechter kant bevond zich de kleine secretarie van de gemeente Rossum. Ging je
rechtdoor, dan kwam je in de bijzondere raadszaal, met onder meer bijzonder behang en een levensgroot
schilderij van de hand van burgemeester Van Goelst Meijer. De Raad van Rossum kende 7 leden, die
netjes rond de eikenhouten tafel zetelden. Met de burgemeester aan het hoofd en de gemeentesecretaris
aan de ene kant aan zijn zijde. En aan de andere kant de twee wethouders die de gemeente had. Via de
raadzaal kwam je in de kamer van de secretaris. Die is op de foto te zien aan de rechter kant van het
gebouw. Op de eerste verdieping bevonden zich nog kamers voor ambtenaren. Tenslotte was er op de
zolder een tentoonstellingsruimte ingericht. Het archief van de gemeente was in de kelder van het
gebouw opgeslagen. Ter gelegenheid van de fusie van de gemeente Rossum werd een boekje met foto's
uitgegeven. We tonen een van die foto's uit dit boekje. Het gaat om een foto een de raadsvergadering. We



zien vier van de zeven raadsleden, maar ook het schilderij van Van Goelst Meijer op de achterwand.
Enkelen van de mensen die op deze foto staan zullen veel Rossummers bekend voorkomen.

Het verzetswerk van Burgemeester Van Goelst Meijer

In september 2020 verscheen het boek van Gerard
Dubbeld over de gebeurtenissen met betrekking tot
Louis Boelen in de Tweede Wereldoorlog. Boelen
werd met Jan Klingen en diens dochter een nacht in
de cel onder het Rossumse gemeentehuis gevangen
gezet. De volgende dag, op 24 september 1944, is
het drietal door de Duitsers bij Alem dood-
geschoten. Het monument op de Jan Klingenweg
herinnert ons aan deze gebeurtenis.

In het boek van Dubbeld wordt uitvoerig ingegaan
op het verzetswerk van de Rossumse oud-

burgemeester Van Goelst Meijer. Zo wordt erin
verteld dat Van Goelst Meijer bijzonder voorzichtig
te werk ging. Niettemin heeft hij verschillende keren
in situaties verkeerd die hem het leven had kunnen
kosten. Bijvoorbeeld in 1942, toen hij zich in zijn
woonhuis in Rossum bevond. Dubbeld schrijft:
'Ondanks alle veiligheidsmaatregelen verschijnt
onverwachts ten het einde van het jaar een ploeg van
ongeveer zeven man bij zijn huis en omsingelt het.
Van Goelst Meijer ontsnapt via het huis van zijn
buurman naar de overzijde van de Waal in de door
hem klaargelegde roeiboot.'

Op deze recente foto zien we het woonhuis van
burgemeester Van Goelst Meijer in de Burchtstraat.

Wie ons aanvullende informatie over het verzetswerk van Van Goelst Meijer kan geven, vragen we
contact op te nemen met Hans ter Heege, tel. 661586.



