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Ons Huis in de Manhuisstraat 
 

Na de oorlog was er geen feestzaal of dorpshuis in 

Rossum. Daar was natuurlijk wel behoefte aan. Op 

initiatief van de Hervormde Gemeente werd er een 

houten gebouw aangekocht dat in de Oorlog dienst 

had gedaan als ziekenbarak voor geallieerde 

soldaten. Deze barak werd neergezet in de 

Manhuisstraat, naast de bungalow die zich daar ook 

nu nog bevindt. Men gaf het de naam 'Ons Huis'. In 

dit 'gemeenschapshuis' voltrok zich in die dagen het 

merendeel van het sociale en culturele leven in het 

dorp. In Ons Huis werden feesten gehouden, maar 

ook toneeluitvoeringen. Toen in 1968 het Dorpshuis 

De Parel werd geopend, werd Ons Huis overbodig. 

Het gebouw was eigenlijk ook helemaal versleten en 

werd dus afgebroken en verwijderd. 

In Ons Huis was in de meeste dagen van de week 

bovendien de neutraal bijzondere kleuterschool 

gevestigd. Ten behoeve van dorpsevenementen werd 

het meubilair van de school opgeborgen en dan 

veranderde het gebouw in een toneel- of feestzaal.  

In Ons Huis was ook de repetitieruimte voor de 

fanfare, en - minstens zo belangrijk - er werden 

regelmatig bruiloften gehouden. Ons Huis 

functioneerde dus volledig als dorpshuis.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bij de opening van de nieuwe openbare lagere school aan de Maasdijk - later De Groene Linde genoemd - waren 

er verschillende festiviteiten, zoals een toneeluitvoering in Ons Huis. De opening van de school was in 1955. 

. 

Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe 

openbare school aan de Maasdijk in 1955 werd er in 

het gemeenschapshuis Ons Huis een toneelstuk 

opgevoerd. Alle spelers van deze toneeluitvoering 

gingen na afloop op de foto. We zien van links naar 

rechts, in de achterste rij, de heer O.J. Woudstra, het 

hoofd der school, met naast hem Broer Cretier, dan 

Kees van der Kaaij, met snor de grimeur en 

souffleur uit Den Bosch, Albert van Meeteren, Jan 

van der Zalm, IJsbrand Vos, onderwijzer, daarvoor 

staan Wil Meijdam en Meta Kaasjager en geheel 

rechts Wim van der Zalm. In de voorste rij zien we, 

van links naar rechts, Kees Schreuders, Joke van der 

Kaaij, in de witte jurk juffrouw Hilde Kunze, met 

pal achter haar Alie van der Kaaij, daarnaast 

mevrouw Woudstra, en weer vooraan Addie van 

Maren en Gerrit van Sonsbeek.           

 



De neutraal bijzondere kleuterschool in de (oude) Kruisstraat 
 

De oprichting van een kleuterschool was een 

particulier initiatief van enkele Rossummers, 

waaronder mevrouw Warnier, de echtgenote van de 

Rossumse huisarts, en de heer Van Maanen, de 

gemeentesecretaris van Rossum. Aanvankelijk was 

Ons Huis de locatie in  de Manhuisstraat waarin de 

school werd gehouden. Er waren in de aanloopjaren 

verschillende kleuterleidsters op de school werkzaam: 

Anneke Sterk uit Rossum, Christie den Drijver uit 

Zaltbommel en Nettie van Rooij uit Rossum. Nettie's 

zuster, Ciska, was in de zelfde tijd leidster aan de 

katholieke kleuterschool in de Koningstraat. Het 

gebouwtje waarin deze katholieke kleuterschool was 

gevestigd, en dat later werd gebruikt voor jeugdwerk, 

staat er nog steeds. Het is 'omgedoopt' tot Ratjetoe.  

Op de linker foto zien we juf Christie den Drijver met 

enkele kinderen aan de zijkant van Ons Huis, waar 

gespeeld werd. Op de rechter foto, van iets later, zien 

we een groepsfoto met enkele kleuters. Op de 

achtergrond zien we de school aan de Maasdijk, de 

school die later De Groene Linde werd genoemd. Wie 

kent de kinderen op deze foto's?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Toen Ons Huis werd afgebroken, moest de neutraal 

bijzondere kleuterschool uitkijken naar een nieuw 

onderkomen. Er werd voor de school een houten 

noodgebouw in de Kruisstraat neer gezet, dat er tot 

1985 heeft gestaan. Op de onderstaande foto - van 

midden jaren '70, zien we het front van die kleuter-

school in de Kruisstraat. Links de entree, rechts het  

klaslokaal. Wie herkent er kinderen van de foto?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de belangrijkste onderdelen van de Wet 

op het Basisonderwijs was in 1985 de integratie 

van het lager- en kleuteronderwijs. Als gevolg  

daarvan werd er aan het schoolgebouw van De 

Groene Linde aan de Maasdijk een klaslokaal 

voor het kleuteronderwijs bij gebouwd. De 

neutraal-bijzondere kleuterschool werd toen 

onderdeel van de openbare basisschool.    
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