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De papegaaien van een Rossumse beeldhouwer 

 

Eind december 1971 stond in De Toren, weekblad 

voor de Bommelerwaard, een merkwaardige 

advertentie van de Rossumse beeldhouwer Jos 

Harzing, die zijn woning en werkplaats aan de 

Maasdijk had. De advertentie luidde als volgt.  
 

Bericht van de papegaaien. 

Op 23 december jl. ontvouwden wij onze vleugels 

in de winterzon. Geboren zijn we op Maasdijk 120. 

Ons nieuwe thuis is Mgr. Bekkersplein. Vader 

deed node afstand van ons. 
 

Deze advertentie komt nu wellicht wat cryptisch over. 
De 37-jarige beeldhouwer heeft het over de  

 

opdracht die hij van de gemeente Rossum ontving om 

een beeld met drie papegaaien te maken. Dat beeld 

wordt op het Mgr. Bekkersplein geplaatst, bij de 

nieuwe rooms-katholieke kerk en de nieuwe lagere 

school, die zich op het plein bevinden en kort 

daarvoor zijn geopend. Wie het plein heden ten dage 

bezoekt, zal het beeld zonder twijfel kunnen vinden, 

het staat er nog steeds, in volle glorie. 

 

Jos Harzing had overigens kort daarvoor al een ander 

werk gemaakt, dat ook nu nog valt te bewonderen, 

namelijk aan de muur naast de ingang van het 

Rossumse dorpshuis De Parel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________

De Rossumse middenstandsvereniging wenst allen een prettig Sinterklaasfeest 

Er heeft in Rossum jarenlang een Middenstands-

vereniging bestaan, die onder meer aan de weg timmerde 

met een gratis verspreid blaadje met advertenties en 

redactionele artikelen. Het blad kwam maandelijks uit en 

heette De Maas- en Waal-stroom. Redacteur was de 

Rossummer Henk de Leeuw, die daarnaast eerst 

notarisklerk, later verzekeringsagent was. In het nummer 

van november 1970 (9e jaargang, nummer 11) staat een 

advertentie over een actie van de Middenstands-

vereniging  ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest. De 

leden van de Vereniging hadden hun winkel in Rossum 

of in Hurwenen. In het novembernummer van De Maas- 

en Waalstroom wilden de leden van de Vereniging de 

aandacht van de bevolking vestigen op de Sint Nicolaas-

actie. Welke leden van de Vereniging deden er aan mee? 

We zien ze hier opgesomd. Het zijn er 18, waarvan er 2 

uit Hurwenen: Van Mulkom en Van Os. De eerste had 

een café, maar was ook bakker en kruidenier op de 

Waaldijk, de laatste was slager in Hurwenen, met als 

bijnaam 'de Kat'. De andere op de lijst zijn alle 

Rossumse middenstanders. Sommige daarvan zal men 

ook nu nog herkennen, andere zijn uit het Rossumse 

straatbeeld verdwenen. We lopen de adverteerders uit de 

krant even langs. Frans de Beer was slager in de 

Koningstraat. Van Bruggen en Kosters, in Rossum 

veelal bekend als 'Jojo', hadden een kleding- en 

meubelzaak. Mevrouw Van Bruggen 'deed' de kleding, 

ondergoed en overhemden. Daarnaast had zij ook 'zijde 

en band'. Haar schoonzoon Gijs Kosters, afkomstig uit 

Heerewaarden, runde het onderdeel 'woninginrichting'. 

Dit gedeelte van de zaak is heden ten dage door zijn 

zoon Jan overgenomen. Bakker Carel Benckhuijzen, van 

 

  

 



de Centrale Bakkerij op de Maasdijk bij de protestantse 

kerk, kwam uit Zuilichem. Hij had de bakkerij over 

genomen van zijn schoonouders, de familie De Jong. 

Bram de Groot was in de jaren '60 begonnen met een 

kruidenierszaak in het pand waar nu het Cafetaria De 

Bourgondiër is gevestigd. Na het  overlijden van De 

Groot is zijn dochter er een snackbar begonnen. Gremmé 

was bakker in de Koningstraat, maar verkocht oorspron-

kelijk ook kruidenierswaren. In de bakkerij is onlangs 

brand geweest, waardoor de bakkerij in dit pand moest 

worden beëindigd. Jantje van Hoften had een winkel in 

elektriciteitsartikelen, lampen, fornuizen, wasmachines 

en dergelijke. Eerst was deze zaak op de Maasdijk bij de 

Kerkstraat gevestigd, maar in het begin van de jaren '60 

betrok Van Hoften een nieuw pand aan de Burg. van 

Randwijckstraat, waar hij ook ging wonen. Gerard Juijn 

is op de Maasdijk begonnen - naast het statige pand de 

Maashoeve -  met een reparatiewerkplaats voor fietsen. 

Hij reed ook met de taxi. Later is hij naar de Van 

Randwijckstraat gegaan, waar hij z'n zaak aanmerkelijk 

kon uitbreiden. Lot Liebrecht had eveneens een 

kruidenierszaak, met in de loop van de tijd verschillende 

namen, zoals De Vrije Vogel. Deze winkel was 

oorspronkelijk van z'n schoonouders. Op deze plaats 

bevindt zich nu de supermarkt Plus. Mevrouw De Lang 

werd in het dorp 't Liefke' genoemd omdat haar man 

haar altijd met 'Liefke' aansprak. In hun winkeltje in de 

Koningstraat kon men allerlei cadeautjes en snuisterijen 

kopen. J.H. (Henk) de Leeuw  was een neef van de 

eerder genoemde redacteur van de Maas- en Waalbode. 

Henk de Leeuw was de Rossumse melkboer. Hij ventte 

zijn melk in het dorp met een busje uit,.Zijn vrouw 

Marietje runde hun winkel aan de Van Randwijckstraat. 

Lot Rexwinkel, ook met een winkel in de Koningstraat,  

was ontzettend doof. Hij was van oorsprong timmerman-

aannemer, maar was daarmee gestopt. Zijn vrouw had de 

nering in de voormalige timmermanswerkplaats voort-

gezet en was een winkel begonnen in huishoudelijke en 

cadeau-artikelen. Van Stempvoort was oorspronkelijk 

schoenmaker aan de Maasdijk bij de Kerkstraat. Hij 

bouwde zijn zaak uit tot een schoenenwinkel, die na zijn 

overlijden door zijn dochter werd voortgezet. Mout Vos 

was bakker op de hoek van de Kerkstraat en de 

Tuinstraat (die er in 1970 overigens nog niet was). Cees 

van de Wetering had een werkplaats in de Schoolstraat 

waar hij fietsen repareerde. Bloemen en planten konden 

de Rossummers kopen bij Van Wijnen, die zelf aan de 

Maasdijk woonde, maar die de ingang van zijn kas aan 

de Koningstraat had. Gerrit van Sonsbeek, tenslotte, had 

een galanteriewinkel in de Koningstraat, die door zijn 

vrouw Lilly van der Zalm werd gerund. De zaak stond in 

het dorp bekend als 'de dames van der Zalm', naar de 

eigenaressen die deze winkel runden voor Lilly er de 

scepter zwaaide. De ontwikkelingen in het dorp zijn snel 

gegaan. De Middenstandsvereniging Rosum-Hurwenen 

bestaat nu, bijna 55 jaar later, niet meer. 
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