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Tropika, vereniging van liefhebbers van bijzondere vogeltjes  

Van huis uit heeft Jan Weijgerse altijd vogeltjes 

gehad. Jan is 93 jaar geleden geboren in een klein 

huiske in de Singel. Hij woont tegenwoordig aan de 

Van Randwijckstraat, maar hij kan ook via de 

Koningstraat zijn huis bereiken. In Jan's jeugd 

kweekten veel jongens kanaries. Ook Jan werd 

gegrepen door het kweken van vogeltjes. Hij legde 

zich later toe op het kweken van een mooi, fel 

gekleurd vogeltje, gouldamadine genaamd. Dit 

vogeltje komt voor in het oerwoud in het noorden 
van Australië.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In de jaren '60 van de vorige eeuw was het kweken 

van vogeltjes bij veel inwoners uit Rossum erg in 

trek. Zo populair zelfs dat men in 1962 besloot een 

vereniging op te richten, met de naam Tropika. In 

haar hoogtijdagen had Tropika 35 leden, veruit de 

meesten uit Rossum afkomstig. De eerste tentoon-

stelling vond plaats in de gymzaal van de school aan 

de Maasdijk. Daar werden drie rijen met kooitjes 

tegen de wand geplaatst en werd in de toestellen-

berging van de gymzaal een volière gebouwd. Het 

enthousiasme van de leden van Tropika was groot. 

En vele handen maakten licht werk. Men begon op 

vrijdag met het opbouwen van de tentoonstelling die 

het hele weekend duurde. De vloer was afgedekt met 

kleden om de gymvloer te beschermen. Op zondag-

avond werd een en ander weer afgebroken. Op de 

tentoonstelling stonden wel 200 kooitjes. Zoveel, dat 

die van andere verenigingen geleend moesten 

worden. Er kwamen bezoekers uit omliggende 

dorpen en er was belangstelling voor de 

tentoonstelling van de zijde van de Nederlandse 
Bond van Vogelliefhebbers.   

Jan begon met het kweken van zijn vogeltjes met 

een aankoop bij een kweker in Rotterdam. Hij 

betaalde voor zijn eerste koppel roodkopvogeltjes    

ƒ 200,00, wat in die tijd een flink bedrag was. Jan 

leerde in de loop van de jaren hoe hij zijn vogeltjes 

het beste kon verzorgen. Bijvoorbeeld met speciale 

voeding, om ze door de rui heen helpen. De 

vogeltjes moeten dan in een goede conditie zijn. Elk 

jaar zijn er paartjes die 4 tot 6 eitjes leggen.  

Toen in de jaren '60 De Parel werd geopend, 

switchte Tropika met haar tentoonstellingen naar het 

dorpshuis. De tentoonstellingen werden groter en 

ruimer van opzet. Er waren zoveel vogeltjes voor de 

tentoonstelling dat er soms extra kooitjes moesten 

worden geleend van zusterverenigingen uit de buurt. 

Er zijn zelfs kooitjes gehuurd van een vereniging uit 

Woerden. De vereniging Tropika was een actieve 
vereniging, met een enthousiast ledenbestand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al die jaren was Jan Weijgerse er de voorzitter van. 

Hij bekleedde die functie 40 jaar. Toen hij ermee 

stopte, werd Jan - niet ten onrechte - benoemd als 

erelid. Maar zijn vertrek luidde ook een droevig 

einde in: kort daarna werd de vereniging opgeheven. 

Dat was in 2003. Maar nog steeds gaat Jan's hart uit 

naar het kweken van zijn vogeltjes, waarvan er 

echter aanmerkelijk minder dan vroeger in de 
volière zitten. Dat kwam zo: ook onder degenen die  

 

 

 

 



zich bezig houden met het kweken van vogeltjes 

speelt afgunst en hebzucht soms een rol. Een jaar of 

tien geleden werd er in het holst van de nacht 

ingebroken in de volière achter Jan's huis. De dieven 

namen alle vogels mee die Jan met zoveel liefde had 

gekweekt. Het was werk van decennia geweest, een 

hobby waar Jan zijn hele ziel en zaligheid in had 

gestoken, met resultaten die bij velen de aandacht 

hadden getrokken. Iedere vogelliefhebber wist dat 

de vogels van Jan tot de beste in het land behoorden. 

Door de inbraak was al zijn werk echter in die ene 
nacht teniet gedaan. Jan treurt daar nog steeds over.  

 

 

 

 

 

 

 

  

______________________________________________________________________________________________ 

Een register van begraven in de heerlijkheid Rossum van 1804 

In 1804 overleden er in Rossum 11 burgers. Ze werden 

begraven op het kerkhof rond de hervormde kerk aan 

de Maasdijk waar voor zowel protestanten als voor 

katholieken plaatsen voor graven beschikbaar waren. 

Er bestaat een lijst van de overledenen: de Memorie 

ofwel de lijst uit het register van de Dooden. 

 

 

 

 

 

   

   

  Den 25e Januari: de Vrouw van Christiaan Kloppenburg, kinders naagelaten 

  Den 9e Febr: Willem van Herpen, kinders nagelaten 

  Den 16e dito: de Vrouw van Hillebrand van der Pol, kinders nagelaten 

  Den 22e Maart: de Vrouw van den Secret: Johs van Fortuin (?), kinders nagelaten  

  Den 28e dito: de Wede Van Adr Timmer, kinders Nagelaten 

  Den 28e April: de wede van Gerrit Haanegraaff, kinders Nagelaten 

  Den 12e Maij: Jan van Herpen, kinders nagel: 

  Den 16e dito: de vrouw van Cornelis van der Zalm, kinders nagelaten 

   Den 9e Junij: Hendrk de Krijger, kinders nagelaten  

  Den 9e Augustus: Johes de Vries H;Z, geen kinderen  

  Den 31e Decr de Wede Gradus Knoopsteeg, kinders nagelaten 

   

 
 

 


