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De Algemene Begraafplaats van Rossum aan de Maasdijk 
 

Tot de aanleg van de begraafplaats aan de 

Koningstraat - in de jaren rond 1860 - werden de 

doden in Rossum op het kerkhof rond de hervormde 

kerk aan de Maasdijk begraven. We zien dit op een 

oude tekening uit die tijd. Het betreft hier de 

plattegrond van het kerkgebouw van vóór de grote 

verbouwing die gereed kwam in 1860. Door deze 

verbouwing werd het schip van de kerk flink 

vergroot. Achter het (nieuwe) kerkkoor werd 

bovendien een nieuwe consistorie gebouwd. Het 

kerkhof is in die dagen dus rond de hervormde kerk 

gesitueerd. We zien dat de kerk haar ingang niet 

onder de toren had, zoals nu het geval is, maar in de 

zuidelijke kerkwand aan de Maasdijk. Daarnaast 

bevond zich de ingang van het toenmalige kerkhof. 

 

Het pad vanaf de Maasdijk langs de toren is er nog 

steeds. Interessant is dat er ook een pad liep vanaf  

de Maasdijk achter de kerk langs. Vanaf de 

Maasdijk moest men eerst een trappetje af. Dit 

kwam uit op een niet-verhard pad waaraan ook het 

front van de school lag. Volgde men het pad vanaf 

de Maasdijk, dan liep men dus over het kerkhof, dan 

was er aan de linkerhand eerst de woning van de 

onderwijzer, dan het schoolplein en tenslotte de 

school. Men kwam uit in de Slotselaan, die toen nog 

Slotsestraat heette.   

Tegenover de ingang van de kerk stond, onder aan 

het talud van de dijk, een grote lijndenboom, een 

lindeboom dus. Er was aan de andere kant van de 

kerk, aan de noordzijde dus, nog een ingang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

De oude begraafplaats rond de hervormde kerk van voor 1860 (RAR, 3004 inv.nr.) 

  

  

 

 



 

 

 

 

Die zal zonder twijfel door de dominee gebruikt 

zijn, want het gebied werd omsloten door een lage 

muur en aan de andere kant van de muur bevonden 

zich onder meer de tuinen van de dominee (de 

Pastor) en van de onderwijzer. Die muur bevindt 

zich daar tegenwoordig nog steeds en is dus erg 

oud. De hier geschetste situatie is nog goed 

herkenbaar. De meest in het oog springende 

verandering na de verbouwing van 1860 is dat de 

ingang van de kerk sinds die tijd onder de toren 

was. Ook valt op dat het terrein aan de Maasdijk 

was afgesloten met een muur. Hoe de bebouwing 

aan de westkant destijds was, laat de plattegrond 

niet zien. Wel aan de oostkant, waar Van der Pol 

woonde. Deze had daar z'n boerderij, die de 

Maashoeve heette. Van de Pol was een belangrijk 

man. Hij was wethouder en heemraad. Hij zat met 

andere woorden in het bestuur van het Waterschap. 
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            detail van de schets van de het kerkhof, met de maten: een el was ongeveer 68 cm lang.  

 

De begraafplaats wordt de 'algemene begraafplaats' 

genoemd. Het valt op is dat er in die tijd ook 

katholieke burgers op deze begraafplaats werden 

begraven. Waarschijnlijk is dit een overblijfsel van 

de oorspronkelijke aard van deze kerk: ze was voor  

de reformatie immers katholiek en iedere burger van 

Rossum zal z'n laatste rustplaats hebben gekregen 

op het kerkhof van die katholieke kerk. Na de 

reformatie veranderde dit nauwelijks. Maar voor 'de 

rijke stinkers' was er een graf in de protestante kerk.  
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
de huidige kerk vanaf de Van Heemstraweg genomen 

 

 

 

 

 

 

 

 


